
De derde lezing is op woensdag 8 april 2026

Dan spreekt Wim Daniëls, schrijver, taalkundige, cabaretier, tv-presentator en 
spreker. 

Hij spreekt over:

Het dorp, vroeger en nu

Wat is de definitie van een dorp? En 
zorgen dorpenfusies er (niet) voor dat 
dorpen van karakter veranderen?
Sowieso zijn de dorpen van deze tijd 
niet meer de dorpen van zeventig jaar 
geleden.
Wim Daniëls schreef twee boeken over
dorpen (Het dorp en De vervlogen 
tijd) en presenteerde samen met Huub
Stapel een tv-programma over 
dorpen. Zij zijn nu bezig met de 
opnames voor een nieuwe serie van 
acht afleveringen.

In zijn voordracht gaat Wim in op de veranderingen die veel dorpen in de 
afgelopen decennia hebben doorgemaakt. 
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en er zijn tevens gesigneerde 
exemplaren van een van zijn boeken te koop.

Let op: dit is een betaalde lezing van € 10,- inclusief pauze drankje

Een kaartje reserveren kan via: 

huisvanermelo.nl/h/agenda/het-dorp-vroeger-en-nu

Locatie : Theater De Dialoog in het Huis van Ermelo, Raadhuisplein 4
Aanvang : 19:30 uur
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